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Een vakantieweek met:  
Henk, Herwig, Matthijs, 
Maurice, Marian en 
Meinie. 
 
 
 
Samen met: 
Leslie en Frieda 
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Maandag 8 september 

Leslie en Frieda vertrekken met de bus en een heleboel boodschappen uit 

Arnhem, alle vakantiegangers komen rechtstreeks naar Otterlo. We treffen 

elkaar op het terras van huisje de Eekhoorn, ons thuis voor de komende week.  

 Omdat we geen zin hebben om te koken halen Frieda en Matthijs patat met 

een snack. Het is vandaag de laatste mooie zomerdag dus eten we buiten. 
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Leslie maakt als toetje een heerlijk vlaflip. 

Het wordt toch wat kouder dus de vlaflip 

eten we binnen. 

Na het eten maken Henk en 

Frieda nog een avondwandeling.  

Dinsdag 9 september 

We zitten iets na half 10 met z’n allen aan het ontbijt.  
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Vandaag willen we boodschappen doen en een terrasje pakken om het 

welkomstgebakje van Tendens te eten. Maar het regent pijpenstelen. 

 

 

 

 

 

 

Henk woont in Ede 

en hij heeft een 

goed idee:  

Laten we naar de 

Stadspoort in Ede 

gaan, dat is een 

overdekt 

winkelcentrum.  

 

Zo gezegd, zo 

gedaan.  

We nemen als 

welkomstgebakje 

een lekkere 

appelpunt bij 

Bakker Bart.  
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We willen heel graag een 

huifkartocht met echte paarden 

ervoor doen, maar de manege 

waar we dat willen doen zit 

helemaal vol voor deze week.  

 

Wat nu?? 

 

Terwijl een deel van de groep gaat 

winkelen in de Action regelt Frieda 

telefonisch voor morgen een 

andere huifkartocht. 

 

Als alle boodschappen zijn 

gedaan gaan we in de 

regen weer terug naar 

Otterlo. ’s Middags als de 

regen iets minder wordt 

gaan we kaarten kopen in 

het winkeltje op het park. 

 

De kaarten van Maurice en 

Matthijs worden meteen 

geschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

We eten vanavond aardappelen, 

spinazie, bloemkool met kaassaus en 

een bal gehakt. 

De bal gehakt heeft Leslie gemaakt, 

Frieda heeft de rest gekookt en het 

smaakt allemaal heerlijk. 

Na het eten wordt het 

droog, Henk en Marian 

maken samen met Frieda 

een avondwandeling. De 

zon schijnt zelfs een 

beetje. 
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Vanavond is het tijd voor een lekker 

drankje: Voor Maurice een biertje en 

voor Meinie en Henk advocaat met 

slagroom. 

Leslie en Henk kennen elkaar van een 

vorige vakantie en dat is wel te merken! 

Woensdag 10 september 

Vandaag gaan we met een huifkar met 2 

paarden ervoor over het landgoed 

Staverden rijden.  

Maar eerst moet Herwig nog even zijn 

kaarten schrijven. Dan kunnen we ze 

vandaag in de brievenbus doen. 
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We zijn mooi op 

tijd bij de 

paardenstal en 

wachten even 

onder het afdak.  

Het regent niet 

meer en we zien 

al een beetje 

blauwe lucht. 

 

Daar komt de 

huifkar al aan. 

Er mag iemand op de bok bij de koetsier zitten. Marian wil dat wel! 
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Als we allemaal in de 

huifkar zitten gaan we 

een uurtje rijden over 

landgoed Staverden.  

 

 

 

Dat is heel bijzonder 

want onze huifkar is de 

enige huifkar die over dit 

landgoed mag rijden.  
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Na de rit maken we nog 
even een groepsfoto en 
zwaaien de paarden uit. 
 
 
De rit heeft ons hongerig 
gemaakt. We gaan naar 
de hotelschool in 
Apeldoorn.  
 
Daar hebben ze een 
verrassingslunch voor 
ons. 

 
We krijgen soep en mogen een lekker 

broodje uitkiezen. Daarna lopen we nog 

even door de school. 
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We kijken onze ogen uit. Je kan hier 

leren voor kok, auto- of tractor 

monteur, fietsenmaker en kapper.  

 

 

 

Als we thuiskomen is 

het best mooi weer en 

Meinie gaat het 

zwembad uitproberen. 
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Terwijl Leslie de bami 

kookt gaat Matthijs 

tekenen. Herwig en 

Marian maken een 

puzzel.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie krijgt de pot augurken open? 
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We eten bami met alles erop en er aan. 

Donderdag 11 september  

Vandaag gaan we naar het 

Dolfinarium in Harderwijk. Het is 

best wel regenachtig dus we zoeken 

vooral dingen die overdekt zijn.  

Het is 45 minuten rijden en als we aangekomen zijn beginnen we met koffie.  
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Daarna gaan we naar de 

eerste dolfijnenshow. Nou ja 

show, we leren van alles 

over het verzorgen van de 

dolfijnen. Het is heerlijk 

rustig, en we krijgen een 

eigen tribune.  

Er springen wel 4 dolfijnen 

tegelijk. 

Daarna gaan we de 

roggen voeren.  
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We beginnen best wel trek te 

krijgen en gaan naar het restaurant 

voor een lekker warm broodje en 

limonade.  

Daarna gaan we naar de volgende 

dolfijnenshow. Die gaat over het 

leven van dolfijnen in het wild. En 

dat kan best spetteren dus de 

mensen vooraan krijgen een zeiltje.  
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 Daarna gaan we naar het grote aquarium waar we de dolfijnen en walrussen 

van dichtbij kunnen zien.   

De dolfijnen zwemmen in nogal troebel water maar de walrus is erg grappig. 
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Daarna gaan we nog even 

buiten kijken en naar het 

souvenirwinkeltje. 
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Na het dolfinarium gaan we 

naar de Pizzeria in Barneveld. 

We krijgen een 3 gangen 

menu, soep vooraf, een pizza 

of pasta en een toetje.  

 

 

 

Als we moe maar voldaan thuiskomen 

maakt Marian nog even de puzzel af.  
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Vrijdag 12 september 

Frieda haalt verse 

broodjes voor het 

ontbijt en Matthijs 

dekt alvast de tafel 

 

 

We gaan vandaag naar Wageningen. Maar eerst maakt Leslie de soep voor 

vanavond: groentesoep met balletjes! 

 

Henk en Frieda hebben allebei in Wageningen gewoond en halen allerlei 

herinneringen op aan de winkels van vroeger. Frieda weet daar een leuk 

cafeetje op de markt voor een kopje koffie. 
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In de winkelstraat van 

Wageningen komen we een heel 

bijzonder voertuig tegen.  

Daarna gaan we koffie drinken 

bij café de Kater.  

 

Na de koffie lopen we terug door 

de winkelstraat en eten een tosti 

bij Bakker Bart.  
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Op weg naar huis doet 

Leslie boodschappen.  

Henk, Herwig en Marian 

gaan samen met Frieda een 

kijkje nemen in een 

fietsenwinkel.  

Fietsen maken is de passie 

van Herwig, maar jammer 

genoeg hebben de mannen 

net pauze. We mogen wel 

even rondkijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij thuiskomst is het 

best mooi weer en 

Meinie gaat nog een 

keer zwemmen. Maar 

eerst een sigaretje…  
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Vanavond eten we groentesoep met ballen en 

stokbrood met kruidenboter. Als toetje weer 

een lekker vlaflip.  

Na het eten doen we een muziekquiz. Frieda laat een Nederlandstalige hit 

horen en we moeten om beurten raden welke hit en welke artiest.  

 

Maurice en Marian zijn 

er heel goed in en 

Maurice wint de quiz.  

 

 

Daarna wordt er gedanst 

door Matthijs en Leslie 

en Maurice en Marian.  
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Zaterdag 14 

september  

Vandaag gaan we naar 

de zandsculpturen in 

Garderen. Het thema 

is dit jaar 750 jaar 

Amsterdam 
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Na afloop nemen we koffie met gebak en gaan 

daarna een ijsje halen.  

’s Avonds bakt Frieda pannenkoeken  met spek, 

kaas en/of ananas en Marian helpt mee. 

 

Zondag 14 september 
Henk is vannacht ziek geworden en Frieda en Matthijs brengen hem naar huis. 

Henk woont in Ede, dus dat is dichtbij. Als je ziek bent slaap je liever in je eigen 

bed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is best mooi 

weer, dus we 

maken op de 

laatste dag een 

boswandeling.  

Maurice, Matthijs en 

Herwig zien een mooie 

bus voor de volgende 

vakantie. 
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Vanavond gaan we uit 

eten bij een wok 

restaurant in Ede.  

 

Daar proosten we op 

een geslaagde 

vakantie. 

 

 

 

Bij thuiskomst worden de 

vakantie herinneringen 

uitgereikt.  

 

Marian en Leslie proberen 

de laatste puzzel nog af te 

krijgen, maar helaas… 

Maandag 15 september 
Vandaag is het 

inpakken en 

wegwezen.  

 

Iedereen wordt 

opgehaald.  

 

Dus we nemen in 

Otterlo al 

afscheid. 

 

 

Lieve mensen. We vonden het erg leuk om met jullie naar de 
Veluwe te gaan. We hebben samen heel veel leuke dingen gedaan. 

Wij hopen dat jullie met veel plezier terug kijken op deze vakantie. 

Lieve groet van Leslie en Frieda. 

 


